
Aflevering 56– De postbode zoekt het wel uit 

Een van de aardigste inzendingen op de laatste Saenphilex tentoonstelling 
vond ik die van Willem v.d. Velde uit Wormer. Hij had een aantal heel 
gewone poststukken bij elkaar gezocht, waarmee op de een of andere 
manier iets geks of bijzonders aan de hand was, meestal ging het om een 
adressering of een vreemde frankering. Ik moest aan hem denken toen Jan 
Ellenbroek mij op de laatste bijeenkomst onderstaande brief liet zien: 

 

Daar hoeft eigenlijk geen toelichting bij. Je weet geen straat of nummer, 
maar je weet wel hoe je er moet komen. Dus teken je een routebeschrijving 
voor de postbode, die zo duidelijk is dat deze brief ongetwijfeld zijn 
bestemming bereikt heeft. In kleur is de brief nog mooier, maar daarvoor 
moet u even naar onze website gaan. 

In mijn eigen verzameling zitten ook diverse poststukken die de plaatselijke 
postbodes voor raadsels geplaatst zullen hebben. Bij veel post naar 
Waterlandse steden of dorpen was jarenlang een minimale adressering 
voldoende. Een briefje aan de heer De Goede in Middenbeemster kwam 
zonder verdere adressering gewoon aan. Dat mejuffrouw Kloker op de 
Westerweg in de Purmer woonde, was voor de post genoeg. De 
Purmerenderweg is een lange weg, maar in 1942 kon zo’n adressering: 



‘Aan mej. G. Koomen, p/a de wed. Koomen, Purmerenderweg 
Z.O.Beemster, Post Purmerend’. 

Toch werd het ook de postbeambten van toen wel eens te bar en zo 
kwamen er strookjes en stempels om het postverkeer in goede banen te 

leiden: 
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